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Pagina 2 van de Nieuwe Bijbel - RV-BIJBEL (Rodenberg Versie) 2024 met Catechismus

Dit is een alternatieve en dichterlijke bijbel, de RV-Bijbel, of de Rodenberg Versie

Het  is  geheel  in  het  Rodenbergs-Nederlands geschreven,  wat  ook teruggrijpt  op ouder Nederlands  
soms, en soms een andere stijl of grammatica heeft of een andere spelling. Er is geen vervelende d/t  
regel, en er kunnen soms meerdere komma’s gebruikt worden. Het wordt ook wel pastoraal Nederlands  
genoemd, en het is theologische vaktaal. Al met al is het vrijwel hetzelfde als gewoon Nederlands, maar  
soms hier en daar met een accent. Het is dus één van de Nederlandse dialecten.

Waarom is een nieuwe bijbel nodig ? Het was al aangekondigd in het boek van de voorouders, de bijbel,  
waarin hierop gewezen, dat er nog een nieuwe bijbel zou komen. Denk aan de verhalen over de komst  
van nieuwe boekrollen, zoals het eeuwig evangelie. Waarom was dit ? Omdat de eerste bijbel nog veel  
missing links had. Het was voor een heleboel dingen nog geen tijd. De mensheid was er nog niet klaar  
voor. In deze dagen is het belangrijk dat er een nieuwe bijbel komt, anders kan de mensheid niet verder.  
De bijbel is nooit afgesloten. Dat hebben mensen gedaan. 

Nu zijn er altijd slimmerikken geweest die hebben gezegd dat je niks aan de bijbel mag toevoegen, want  
dat  zou  staan  in  Openbaring  22,  maar  ten  eerste  gaat  het  in  de  grondtekst  erom  dat  je  niks  
eigenmachtig en vleselijk mag toevoegen, en ten tweede komt deze tekst al voor in Spreuken 30:6 en  
Deuteronomium 4:2, dus dan had toen de bijbel al afgesloten moeten zijn, en had het Nieuwe Testament  
nooit mogen komen. Het zijn allemaal drogredenen. De boeken van de nieuwe bijbel, de Rodenberg  
Versie, hebben zichzelf geschreven en waren met geen mogelijkheid tegen te houden, omdat het een  
natuurverschijnsel is van het eeuwige Woord wat zich openbaart aan de mensheid in deze tijd. Laten we  
dankbaar zijn dat de hemel ons tegemoet komt en ons niet aan ons lot overlaat.


